. Oefentherapie Cesar Woudenberg komt in
nieuwe handen. Waar de 66-jarige Yvon van
Wijland bezig is aan haar afscheidstournee,
staat de 30-jarige Sandra van de Pol te
popelen om het stokje over te nemen.

»7

Redactie zoekt
verslaggevers

De
redactie van De Wouden-
berger is blijvend op zoek
naar nieuwe verslagge-
vers. Mensen, jong en
oud, man en vrouw, die
het leuk vinden om te
schrijven over hun
| woonplaats ziin welkom

Alcoholpolitie

Om beter
toezicht te houden op de
naleving van de Drank- en
Horecawet gaat de
gemeente Scherpenzeel,
bij wijze van proef,
onopvallende en jonge
boa’s inzetten voor
controles. In het project

| werken de gemeenten

Jeroen van der Veer

Stamboomonderzoek bij Oud
Woudenberg: ‘Je kunt tot 1815 heel
veel terugvinden' " 3

s
Woudenberger
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leroen van der Veer

ar in nieuwe handen

Yvon van Wijland en

Sandra van de Pol zitten -

naast elkaar en kijken
om zich heen. De één
gaat afscheid nemen van
de praktijk voor
oefentherapie Cesar,
terwijl de ander daar
begint met een nieuwe
uitdaging.

Jeroen van der Veer
3 @JeroenvdVeer

etis een mooi contrast

om het tweetal samen in
de praktijkruimte van
oefentherapie Cesar Woudenberg te zien.
Waar de 66-jarige Yvon van Wijland bezig is
aan haar afscheidstournee, staat de 30-jarige
Sandra van de Pol te popelen om het stokje
over te nemen.

| Oefentherapie Cesar is een paramedische

behandelmethode gericht op de behandeling
van klachten aan het bewegingsapparaat en
het voorkomen van klachten ten gevolge van
een onjuiste houding- of bewegingspatroon.
,\Wij leren als dat nodig is een echt nieuw
bewegingspatroon aan. Als je bijvoorbeeld
last van je nek hebt, dan behandelen we niet
alleen de nek, maar we bekijken ook waar
het probleem vandaan komt. Zodra we dat
gevonden hebben, maken we een behandel-

' plan en gaan we ervoor zorgen dat de patiént

zelf een ander houding- en bewegingspa-
troon gaat aanleren, waardoor de klacht
niet telkens terugkomt”, legt Van Wijland
uit. ,, Het gaat vooral om de gewone dage-
lijkse houdingen en bewegingen. Eigenlijk
doorbreken wij een verkeerde gewoonte, om
een nieuwe te leren’, vult Van de Pol aan.
Het moge duidelijk zijn dat er momenteel
twee fanatiekelingen in één ruimte zitten.

| Vol bewondering luistert Van de Pol dan ook

naar haar voorganger als ze vertelt over haar
carriére. De goedlachse therapeut begon in
1971 als oefentherapeut in het Revalidatie
Centrum De Hoogstraat, dat toen nog geves-
tigd was in Leersum. In 1972 behaalde Van
Wijland haar Cesar-diploma, waarna in 1979

| een eigen praktijk gestart werd. , De eerste

periode tot aan 1995 werkte ik nog in mijn
eigen woonhuis aan de Tromplaan. Toen

,,Ze heeft voor mij de lat hoog gelegd”

de grootte van de behandelkamer niet meer
voldeed aan de eisen, kon ik een mooie prak-
tijkkamer huren op de Geeresteinselaan”,
vertelt Van Wijland. ,, Als ik zo terugblik,
heb ik een schitterende tijd gehad, waar ik
veel voldoening in heb gevonden. Ook de
multidisciplinaire samenwerking met de
Geeresteingroep in een heel prettige sfeer
heeft een grote meerwaarde.” In het begin
liep het echter niet storm, herinnert Van
Wijland. Zo was de Cesar-therapie nog niet
heel bekend in de buurt. , Maar geleidelijk

| aan kwamen er steeds meer patiénten, door

verwijzing van huisartsen en specialisten en
vaak ook door mond-tot-mondreclame. Zelf
heb ik weinig reclame hoeven maken.” Haar
passie voor de mens heeft altijd centraal
gestaan. ,Je kunt anderen helpen en dat is
fijn. Iemand die soms al heel lang klachten
heeft, probeer ik van de pijn af te helpen. Dat
is toch prachtig om te doen?”

Toch komt aan alle moois een einde en

dus ook aan de carriére van Van Wijland.
Weloverwogen kon ze hier naar toe werken,
vertelt ze ligt geémotioneerd. ,Je moet om de
vijf jaar opnieuw aantonen of je al je punten
wel hebt behaald, om verlenging van je
kwaliteitsregistratie te krijgen. Mijn laatste
termijn loopt bijna af en dan zit het er op.
Dan ben ik klaar hier. Ja, dat gaat wel een
moeilijk momentje worden.” Waar Van Wij-
land nog enkele dagen actief in de praktijk

| is, zal Van de Pol vervolgens beginnen aan

een nieuw avontuur. Allangere tijd was ze
zoekende naar een eigen praktijkruimte en
in Woudenberg lijkt ze haar geluk te hebben
gevonden. ,,Ik heb in meerdere steden
gezocht en bezichtigingen gehad. Daardoor
wist ik wat ik zocht en dat vind ik hier”,

vertelt de 30-jarige inwoner van Utrecht.

| ,,Na de bezichtiging en het gesprek met Van

Wijland wist ik het zeker; ik wil hier mijn
werkzaamheden verrichten.” Doordat er in
de veertig jaar een groot klantenbestand is
ontstaan, kent de nieuwkomer een vliegende
start. ,Dat is natuurlijk geweldig”, vertelt ze
trots. ,,Ze heeft de lat hoog gelegd, maar die
uitdaging ga ik graag aan.” Per 1 september
zal Van de Pol de praktijk overnemen en dan
begint ze direct aan iets nieuws. Naast het

| behandelen in de praktijk is er ook de moge-

lijkheid om patiénten thuis of op het werk te
bezoeken. , Dat zijn toch de plekken waar de
Klachten ontstaan en waar verandering moet
plaatsvinden. Ik observeer en samen maken
we een plan van aanpak. Dat kan een simpe-
le verandering van een stoel zijn, maar het
kan ook zo zijn dat die persoon op de goede
manier moet leren zitten.” Van Wijland hoort
de mooie plannen van haar opvolger aan.
Met gepaste trots, maar ook met diep van
binnen een klein traantje. , Veertig jaar is
niet niets en ik ga mijn patiénten en collega’s
echt missen. In de loop der jaren heb ik veel
geleerd van de mensen die ik heb behandeld.
Zo heb ik veel bewondering voor de kracht
waarmee mensen in staat zijn hun leven
weer op te pakken na een ernstig trauma of
aandoening. Het geeft dan veel voldoening
als je hun leven draaglijker hebt kunnen
maken.” Voordat de twee de praktijk willen
verlaten, vertelt Van Wijland dat ze blij is
met haar opvolger. , Ik heb veel vertrouwen
in haar. Ik hoop dan ook echt dat zij met
evenveel plezier mijn praktijk zal voorzetten
op deze mooie werkplek.” Een vriendelijk
knikje volgt, waarna Van de Pol haar brede
glimlach opzet: , Ik kan niet wachten.”



